
 

Jaaroverzicht 2024 

Doelstelling Nederland  
Het werk van MESM in Nederland bestaat uit 5 pijlers. Asielzoekers met een 
Arabische achtergrond in contact brengen met het Evangelie, Hen die 
belangstelling hebben helpen in hun proces om christen te worden, hen 
geestelijk helpen groeien in hun nieuwe geloof en toerusten hoe ze andere 
geïnteresseerden in hun directe omgeving kunnen vertellen wat ze zelf gevonden 
hebben in het christelijk geloof. Daarnaast is MESM praktische betrokken bij 
het geven van humanitaire hulp en het ondersteunen van kerken in Irak. 
Hieronder vindt u het jaaroverzicht van onze activiteiten in Nederland  

Winnen 
Van 15-18 augustus werd er op de Kroeze Danne in Delden onze jaarlijkse 
zomerconferentie gehouden. Zo’n 400 Arabisch sprekende asielzoekers uit het 
hele land waren met bussen naar deze conferentie gekomen. Daarnaast waren er 
nog zo’n 100 dagjes mensen. De 3 sprekers uit Egypte werden goed ontvangen. 
Een van de hoogtepunten van de conferentie was het moment, waarop de 
asielzoekers al hun vragen ten aanzien van het christelijk geloof konden stellen 
aan de sprekers. Aandachtspunt is wel dat er te weinig Nederlands sprekende 
kinder- en jeugdwerkers waren. 

Opbouw 
Nazorg conferentie 

In oktober organiseerden we – als nazorg op de zomerconferentie – een 
verdiepingsweekend voor hen, die tijdens de conferentie hebben aangegeven 
meer te willen weten over het christelijk geloof. Er kwamen tot onze verbazing 
192 asielzoekers. Velen van hen gaven aan het eind van het weekend te kennen 
verdere geestelijke begeleiding te willen ontvangen.  

 

Regionale bijeenkomsten 

Op 3 locaties in het land komen we tweewekelijks samen op zondagmiddagen 
om een soort kerkdienst te houden, waar geloofsbeleving en bijbelstudie centraal 
staan. De meeste van de aanwezigen gaan zondagmorgen naar een Nederlandse 
kerk, maar missen toch het beleven van hun geloof in eigen taal en cultuur. In 
Enschede huren we daarvoor een kerk.  



 

Toerusten 
Trainingsconferenties 

In 2024 hebben we 5 trainingsconferenties gehouden, waar we asielzoekers 
helpen te groeien in het geloof en leren hoe ze hun christelijk geloof kunnen 
delen met anderen. Elk jaar zijn we weer verbaasd over de asielzoekers die 
komen en een sterk verlangen hebben om hun net ontdekte geloof te willen 
delen met anderen, inclusief hun familie 

Gezinsconferentie  

In maart organiseerden we, net als de jaren hiervoor, een bijbelstudieconferentie, 
bedoeld voor onze vrijwilligers en mensen, die de regionale bijeenkomsten 
bezoeken. Een bekend bijbelleraar uit het Midden-Oosten (Egypte) kwam 
onderwijs geven over diverse bijbelse onderwerpen. Aantal deelnemers, 
inclusief kinderen was 200.   

 

Uitzenden  
Outreach tijdens Koningsdag 

Tijdens Koningsdag werden er op 8 oranje markten bijbels en literatuur 
uitgedeeld in het Arabisch en diverse andere talen. De belangstelling voor de 
literatuur en Bijbels was groot en er zijn veel goede gesprekken gevoerd.  

 

Doelstelling Irak  
 In 2014 lanceerde IS een gruwelijke aanval op de Jezidi-gemeenschap in het 
district Sinjar in Noord-Irak. Duizenden mensen werden vermoord, ontvoerd of 
misbruikt. Negen jaar na deze genocide leven veel Jezidi’s nog steeds onder 
slechte omstandigheden in vluchtelingenkampen, omdat Sinjar onveilig is en in 
puin ligt. Vanaf 2015 is MESM betrokken bij het lenigen van deze nood in 
vluchtelingkampen. Door de jaren heen heeft pastor Marten in Nederland een 
netwerk van kerken, organisaties en bedrijven opgebouwd, die zorgdragen voor 
de benodigde middelen om een stukje van deze nood te lenigen. Daarnaast heeft 
hij in Irak een netwerk van kerkleiders en regionale bestuurders opgebouwd, die 
ervoor zorgen dat de hulp ook daadwerkelijk op de juiste plaats terecht komt. 
Hieronder vindt u het jaaroverzicht van 2024 van de werkzaamheden in Irak.  



Verspreiding van kleding en voedselpakketten in Noord-Irak  

Dit jaar zijn er vanuit Nederland 4 kledingtransporten naar Noord-Irak gegaan. 
Deze kleding is ingezameld door kerken in Nederland en werd uitgedeeld in 
vluchtelingkampen, waar meest Jezidi al 10 jaar zitten. Totaal aantal uitgedeelde 
pakketten was 9750 stuks. Daarnaast is er een extra transport naar Irak gegaan 
met schoolmeubilair, wat gebruikt is op een school in een vluchtelingkamp. 

Verder zijn er 5000 voedselpakketten uitgedeeld. Deels aan mensen in de 
vluchtelingkampen, deels aan de inwoners van kleine dorpen in de bergen, die 
vaak verstoten zijn van elke vorm van hulp. Hun achtergrond is meestal 
Nestoriaans en Assyrisch. Waar mogelijk ging de verspreiding van kleding- en 
voedselpakketten gepaard met de verkondiging van het Evangelie.  

Veel kinderen wonen in vluchtelingkampen of nog steeds in verwoeste huizen en 
hebben weinig tot niets om mee te spelen. Ook schriften, pennen ed. zijn er niet, 
terwijl ze wel naar een geïmproviseerde school gaan. Op diverse plaatsen 
hebben we 3500 kinderen geholpen door het uitdelen van schoolspullen en het 
geven van speelgoed.  

Traumacentrum 

Ook dit jaar hebben we via ons traumacentrum 121 jonge vrouwen kunnen 
helpen, die in het verleden door IS ontvoerd zijn en systematisch verkracht. 
Naast traumaverwerking hebben ze een kans om kennis te maken met het 
christelijke geloof, leren we hen het beroep van kapster/ schoonheidsspecialist. 
Op die manier kunnen ze in hun eigen onderhoud voorzien. Op dit moment 
hebben we een wachtlijst van zo’n 200 jonge vrouwen, die graag door ons 
geholpen willen worden.  

Bibliotheek 

In Noord-Irak helpen we mee met de bouw van een bibliotheek/ontmoetings-
ruimte voor jongeren. Deze bibliotheek is bedoeld voor de mensen in de 15 
omliggende dorpen. Deze bouw doen we in samenwerking met een plaatselijke 
kerk, die een bloeiend jeugdwerk heeft. We zijn al enkele maeln met een 
Nederlandse groep jongeren bij hen op bezoek geweest. We zien dat uitwisseling 
qua cultuur en geloofsbeleving diepgang bewerkstelligd.  

Bakkerij 

We sponseren een bakkerij in een vluchtelingkamp. In een van de 
vluchtelingkampen hebben we dit jaar een bestaande bakkerij, die vanwege een 
tekort aan financiële middelen, niet langer in gebruik was, weer in gebruik 
genomen. Dagelijks worden daar 800 – 1000 broden gebakken. Deels worden 



deze weggegeven, deels met korting verkocht. Vooral de kwetsbare en oudere 
mensen kunnen we op deze manier kunnen helpen. Daarnaast worden 
kampbewoners bij het bakken van broden ingeschakeld en dit geeft 
mogelijkheden om over het Evangelie te spreken.  

Firas – pastorale medewerker 

Firas is pastor in een kerk in Duhok. Daarnaast bezoekt hij kleine dorpjes in de 
omgeving van Duhok en helpt de mensen in die dorpen met hun geestelijk leven. 
Met name in die dorpen waar wij voedsel en kledingpakketten brengen.  

Daarnaast organiseert Firas drie bijbelstudieconferenties voor MBB er (Moslims 
die christen zijn geworden). Gemiddeld komen zo’n 50-60 mensen naar deze  
3-daagse conferentie 

Verspreiding Bijbels op Boekenbeurs 

Mensen in Irak lezen graag. Er is daarom een grote belangstelling voor allerlei 
soorten boeken. Daarom worden er in Bagdad, Nadjaf en Nineve grote 
boekenbeurzen gehouden. Daar is ook ruimte gegeven aan de kerken voor een 
stand met christelijke literatuur, waaronder Bijbels. MESM en partners helpen 
lokale kerken om deze stands te huren en bij de aanschaf van literatuur. Dankzij 
donaties hebben we dit jaar grote hoeveelheden Bijbels en Nieuw Testamenten 
ter beschikking kunnen stellen.  

 

 
 


